
   

 

ONS BUUKSKE 
Actieve 50-plussers vereniging  Beneden - Leeuwen                                                                               

■ Jaargang: 2024  ■  Uitgave December.  ■ Oplage  700 ■  

CONTACTBLAD VAN, VOOR, OVER ACTIEVE 50 PLUSSERS 

 Wij wensen iedereen                                                                  

   Fijne Feestdagen en                                                         

      Gelukkig  Nieuwjaar 

 In deze uitgave                         

”Hoe gaat het met Gerrit Sepers”                  

 door Marian van Leeuwen                                                                                                      

"Bezoek Kunstgroep aan                               

HET DEPOT in Rotterdam"  

door Toon Janssen  
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Voorwoord ‘Verzint eer ge begint’ 
 

Beste lezers,  
De wereld om ons heen is aan het verharden. In ieder geval in het 
taalgebruik. Je hoort het op tv met als negatief hoogtepunt de                   
verkiezingen in de USA. Maar ook onze eigen Tweede Kamerleden 
kunnen er wat van op X (Twitter). En ongemerkt word ook ik er 
door beïnvloed. Soms moet ik me ergeren, bijvoorbeeld omdat het 
ambtelijk apparaat weer eens om drogredenen niet wil meewerken 
aan iets goeds voor de senioren.  
Dan komen kreten in mijn hoofd die ik normaliter zou gebruiken 
voor mensen die zinloos geweld plegen bij demonstraties en rellen 
rond voetbalwedstrijden. Ik noem maar een voorbeeld.    
 

Dat is natuurlijk geen correcte gedachtegang van mij. En al zeker niet in de maand de-
cember. Rond Kerst dienen we vrede en broederschap in gedachte te hebben. Daarom ga 
ik er speciaal op letten dat ik niet meer uit mijn slof schiet, maar eerst oud Nederlandse 
woorden verzin om mijn gevoelens onder woorden te brengen. In plaats van een bende 
kl**tz*kken kan ik bijvoorbeeld zeggen ‘dat schorriemorrie doet weer dit of dat’. Het 
klinkt ook al heel wat beschaafder als ik zeg dat het rapalje zich niet geheel aan fatsoen-
lijke omgangsnormen hield na afloop van de wedstrijd. Voordat ik iemand met het ach-
tereind van een zwaarlijvig viervoetig doorgaans in de modder levend zoogdier vergelijk, 
zou ik kunnen denken aan een weinig onnozel of een uitdrukking als niet het scherpste 
mes in de la zijn. Het valt niet altijd mee om een passend woord of zegswijze uit het verle-
den op te rakelen. Het effect van het proberen is echter vergelijkbaar met tot 10 - of meer 
- tellen en is daarom al verzachtend. Zelf ga ik in ieder geval proberen de Kersttijd met 
wat milder woordgebruik door te brengen.  
 

In de artikelen in dit Buukske wordt geen harde taal 
gebruikt, het gaat immers in het algemeen over leuke 
dingen voor de mensen. Zo valt er weer veel te lezen 
over de historie van mensen en dingen in ons dorp en 
over activiteiten en vieringen. Ook over successen. 
Mede dankzij een zeer gezellige open inloop dag in 
combinatie met de huis-aan-huisledenwerfactie zijn 
we in 1 jaar tijd van 700 leden naar 800 leden                      
gegroeid. Dat is weer een feestje waard.                                             
Ik wens u allen een bijzonder fijne feestmaand en 
veel leesplezier met dit nummer van Ons Buukske. 
Graag tot ziens in Ons Huukske,  
Jan Baartmans  
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Wat valt er in december naast de reguliere                           
   activiteiten te beleven in Ons Huukske?  
 
Maandagochtend   2 december   Luisterkring       
         aanvang 10:00 uur. 
 

Maandagmiddag    2 december   BINGO                                                                                        
         aanvang 14:00 uur (zaal open 13:30 uur).  
 

Woensdagmiddag 11 december   Kerstvieringen       
                 12:00  uur (1e viering) en 16:00 uur (2e viering)          
         De zaal is open vanaf een half uur voor aanvang.  
 

Vrijdagavond  13 december   Pubquiz 2.0 ‘Kersttijd’     
         aanvang 19:30 (zaal open19:00 uur)   
 

Dinsdagmiddag  17 december   Repair-café       
         aanvang 13:30 uur. 

 

Woensdagmiddag 18 december  Kerststukjes maken      
         van 14:00 – 16:00 uur      
             (€ 27,50 p.p. incl. materiaal en koffie/thee/kuukske; 
         aanmelden vóór 8 december zie artikel) 
 

Vrijdagavond  20 december   Dansavond The Dance Before X-mas   
         vanaf 19:30 uur.  
 
             …. DE KERTSVIERINGEN    

      ...zijn in zaal Janssen Steenberg                                      
               dus NIET in ONS HUUKSKE! 
 

        …. GEEN OPEN EETTAFEL in december 
 

        …. ONS HUUKSKE GESLOTEN                                          
         van 24 december tot en met 1 januari                
 
En noteer alvast: 
Zaterdagmiddag    4 januari      Nieuwjaarsreceptie! Aanvang 16:00 uur  
 

Woensdag   15 januari      EXPO  

 
Niet van ons, maar kan leuk voor onze leden zijn: 
 

Zondagmiddag   8 december    Klassiek concert in Tweestromenlandmuseum        
         aanvang 14:00 uur  (zie info pagina 11)     
             m.m.v. Sweelinck Ensemble en Anastasia Anufrieva 

LET   OP….. 
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Kerstworkshop woensdag 18 december 

Op woensdagmiddag 18 december van 14:00 tot 16:00 uur kunt u in Ons Huukske uw 

eigen sfeervolle kerststukje maken  onder leiding van Manon de Weijert.                                     

Voor alle benodigde materialen wordt gezorgd. U hoeft zelf niets mee te nemen, behalve 

uw eigen (tuin)schaar.  

De kosten voor deze workshop bedragen €27,50 p.p. en zijn inclusief een kopje  koffie of 

thee en een ‘kuukske’.   

In verband met de planning en aanschaf van materiaal is het nodig dat u zich opgeeft 

vóór 8 december bij Ella de Leeuw, telefoonnummer :  06 51002038 (bij voorkeur 

middels een appje via Whatsapp).                  

Lukt dat niet dan kunt u ook   

bellen. Aanmelden betekent ook                      

betalen. Immers de materialen 

moeten vooraf worden aange-

schaft. 

U kunt het handigst de kosten 

voldoen door de    € 27,50 vóór                       

8 december over te maken naar 

de penningmeester, bankrekening 

NL 95RABO 0105812153 ten 

name van  Actieve 50-plussers 

Vereniging Beneden-Leeuwen  

        onder vermelding van Kerststukje.  
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Dance Before X-mass 

De vrije dansavond op de 4e vrijdag van de maand gaat in december naar de 3e vrijdag 
van de maand, anders zou het 3e Kerstdag worden en dan is Ons Huukske gesloten zoals 
u in de agenda kunt lezen. 

De vrije dansavond wordt dus vrijdag 20 december a.s. Het thema of in ieder geval de 
titel van deze avond is: The Dance Before X-mas, vr ij naar  de bekende ‘griezel’                  
animatiefilm The Nightmare Before X-mas waarin de Kerstman gevangen genomen 
wordt door 3 monsterlijke kinderen. Een film uit 1993 die rond Halloween draaide.              

Wat dit betekent voor de invulling van de avond is op het moment van het schrijven van 
dit artikel voor Ons Buukske nog niet bekend. Het zal ongetwijfeld weer een bijzonder 
gezellige vrije dansavond worden in ouderwetse disco sfeer. 

De aanvang is 19:30 en de entree bedraagt weer € 2,50 voor leden inclusief het bekende 
kuukske met een bakkie leut of thee.  

Nieuwe activiteit: ‘Chance à Tous’ competitie bridge 
Na een tijdje noodgedwongen in Ons Huukske te hebben doorgebracht heeft de Bridgeclub 
‘Chance à Tous’ besloten om met ingang van 1 januari 2025 door te gaan als een activiteit 
van de Actieve 50-plussers Vereniging Beneden-Leeuwen. De coördinatie van deze                     
activiteit blijft in handen van het voormalig bestuur van Chance à Tous. Het competitie 
bridgen blijft de naam Chance à Tous gebruiken. Het bridgen zal iedere maandagavond 
(met uitzondering van 4 weken in augustus) plaatsvinden in Ons Huukske en begint om 
19:30. De zaal is open vanaf 19:00 uur.  De toegang is € 2,50 voor leden van onze                           
Actieve 50-plussers Vereniging Beneden-Leeuwen en is inclusief een eerste kopje koffie/
thee en een kuukske.  Deze Chance à Tous op maandagavond is competitie bridge.                          
Dus het is wel de bedoeling dat deelnemers 
geregeld komen. Daarom kunt u -als u mee 
wilt doen- zich aanmelden bij Mientje van 
Rooij 0487 501386  of   0622542184  of  
06510857957 (Jacqueline van de Werdt). 
Naast competitie bridge is er ook vrij bridgen 
op donderdagmiddagen hiervoor kunt u zich 
aanmelden bij Marian van Leeuwen                             
tel. 06 29319914. 
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Kerstvieringen 11 december 
 
Op woensdagmiddag 11 december is de Kerstviering 2024                                                                   
of liever gezegd de Kerstvieringen 2024!  
Er waren namelijk zoveel aanmeldingen dat we niet allemaal in                                                  
één keer terecht konden  in de zaal op locatie.                                                                     
Daarom is besloten  2 vieringen te houden weliswaar op dezelfde dag. 
Deze zullen plaatsvinden bij Gerard Janssen in de zaal.                                                                      
Lokaal bekend als Janssen Puinhoop aan de  Zijveld 16 in Beneden-Leeuwen.              
Hier hebben we ook vorig jaar onze Kerstviering mogen houden.  
De muziek zal die middag worden verzorgd door het Duo Inmost.  
 

De zaal gaat open een half uur                                                          
vóór aanvang van de vieringen. 
De eerste viering is om 12:00 uur                                                      
en de zaal gaat open om 11:30 uur.  
De tweede viering is om  16:00 uur                                                        
en de zaal gaat open om 15:30 uur.  
 
Let op: er is zeer beperkt parkeergelegenheid.                                   
Parkeren bij het parkeer terrein                                         
van de Lidl is verboden, dus kom te voet of                                                 
laat uzelf brengen en ophalen.                                       
Deelname is bij reservering.  

De reserveerdagen  zijn bij het verschijnen van dit Buukske reeds verstreken.  
 

Bij binnenkomst wordt gevraagd om het toegangskaartje dat u bij uw  
reservering heeft gekregen. Voor degenen die het per ongeluk vergeten zijn,  
is er een lijst met de reserveringen aanwezig zodat we u niet terug naar huis  
hoeven te sturen.  
Bij binnenkomst ontvangt u ook 3 oranje muntjes.  
Ook ontvangt u koffie of thee aan tafel. Ieder oranje muntje is goed voor  
1 consumptie (met of zonder alcohol).  
Er worden uitsluitend licht-alcoholische  
dranken of dranken zonder alcohol geschonken. Voor het opnemen van drankjes  
en het uitserveren zijn er weer ijverige vrijwilligers aanwezig die dit keer ook voor het 
uitserveren van het eten zorgdragen.  Indien u oranje muntjes overhoudt, dan deze a.u.b. 
inleveren bij uw vertrek aan het einde van de viering.  
We wensen alle deelnemers een heel gezellige Kerstviering! 
 

De Feestcommissie 
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Beneden-Leeuwen                       
Zandstraat 121                                     

Tel. 0487-591870  

Bijna een bus vol kunstliefhebbers vertrok 
op woensdag 4 september vanaf het dorps-
plein richting Rotterdam. Het bezoek zou 
dit keer een iets andere invulling krijgen.              
Het Museum Boijmans van Beuningen   

is te vinden in Rotterdam. Het museum, een 
rijksmonument, sloot in 2019 voor een   
uitgebreide renovatie en asbestsanering.                  
Voor het project werd 223 miljoen euro  
gereserveerd, maar vorig jaar werd duide-
lijk dat vele miljoenen meer nodig zijn.  
Het geld is intussen gevonden. De verbou-
wing moet waarschijnlijk afgerond worden 
rond 2030. Zo’n lange periode zonder mu-
seum…. tja dat kan natuurlijk niet. Daarom 
is er het  Depot te bezichtigen.                                     
Depot Boijmans Van Beuningen is het eer-
ste publiek toegankelijke kunstdepot ter 
wereld. Het gebouw verving de natte en 
lekkende kelders van het museum, waarin 
het depot eerst gevestigd was.                                                  
Het gebouw is 40 meter hoog.                      
Het  Depot staat naast Museum Boijmans 
Van Beuningen in het Museumpark in                 
Rotterdam. Bezoekers zien het resultaat van                    
174 jaar verzamelen. Meer dan 154.000  
verzamelde kunstwerken opgeslagen bij 
elkaar, gerangschikt en gestructureerd in 
veertien depotruimten met vijf klimaten. 
Naast de objecten zijn alle werkzaamheden 
die komen kijken bij het beheer en                          
onderhoud van een collectie te zien..                                       
Het Depot als gebouw was al een beziens-
waardigheid op zich. De wanden van dit                                
7 verdiepingen hoge gebouw weerspiegelen 
de omgeving. 

Bezoek kunstgroep aan Het Depot 
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Boven op het Depot is een mooi dakterras aangelegd, waarop zelfs een groot aantal 
bomen groeien. Onder het genot van een kop koffie kun je genieten van een schitte-
rend uitzicht. 

Ondanks wat communicatieproblemen met de organisatie van het Depot was er  
uiteindelijk toch de mogelijkheid voor iedereen om met een gids een rondleiding te 
gaan maken door het gebouw. Dit was voor de vei-
ligheid en voor het behoud van de kunstwerken in 
het Depot gebonden aan allerlei regels. De groepen 
mochten niet groter zijn dan 13 personen. (te grote 
groepen zouden het klimaat in de werkruimtes kun-
nen ontregelen.) Handtasjes moesten achter slot en 
grendel. Er mochten geen foto’s met flitslichten 
gemaakt worden. Alles was pico bello beschermd. 
De toegang tot de ruimtes werd mogelijk gemaakt 
door handscanners. Die waren zelfs in staat om de 
bloeddruk en de hartslag te meten zodat mensen met kwade bedoelingen al snel door 
de mand zouden vallen…….. Het was de moeite waard om te zien hoe alle meer dan 
100.000 kunstwerken gearchiveerd worden. Ook was het leuk om de gevolgen van 
het werk van de medewerkers te ontdekken. Zo was door middel van röntgen en in-
frarood opnames van een werk van Van Gogh te zien dat het doek onder het huidige 
schilderij een ander werk van Van Gogh liet zien. Natuurlijk waren er in het Depot 
ook een aantal hoogtepunten te zien van het museum Boijmans van Beuningen. Be-
zoekers hebben het afgelopen jaar kunnen kiezen welke werken er tentoongesteld 

zouden worden.    Zo was er naast een Rembrandt 
ook nog een werk te zien van Jheronymus Bosch. 

Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om de 
middag naar eigen idee in te vullen. Sommigen be-
zochten het nabijgelegen Chabot museum. Op loop-
afstand bevond zich de Pannekoekstraat. Een beken-
de plek waar menig terras, restaurant en winkel te 
vinden zijn. Afspraak was 
wel dat je jezelf om half 5 

moest melden. De bus stond weer klaar voor vertrek naar Be-
neden-Leeuwen. De files werden dankzij de oplettende chauf-
feur zoveel mogelijk vermeden zodat we weer vroeg in de 
avond arriveerden op het plein in Beneden-Leeuwen. Deze 
dag had misschien een wat andere invulling dan normaal, 
maar het was de moeite waard om te zien hoe een museum nu 
eigenlijk werkt….. 

In het komende BUUKSKE zal een verslag te lezen zijn van 
de laatste activiteit van dit jaar van de kunstgroep. Op woens-
dagmiddag 27 november hebben zij een bezoek gebracht aan 
ons streekmuseum Tweestromenland. De eerste activiteit in het jaar 2025 staat ge-
pland op woensdag 19 maart. De invulling van deze dag gaat nog plaatsvinden. 
Mocht U lid willen worden van de kunstgroep meldt U zich dan aan bij 
a.janssen89@kpnmail.nl. U wordt dan tijdig op de hoogte gebracht van de inhoud van 
de geplande activiteiten. 
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Schilderclub dinsdagmiddag 
zoekt leden 

Om de 14 dagen is de Kunstkamer in ons 
Huukske bezet door een gezellige clubje 
hobby-schilders. Van half 2 tot half 4 zijn ze 
geconcentreerd bezig om naar eigen inzicht 
een mooi schilderij te maken.  

Er wordt geen les gegeven. Het is gewoon 
lekker bezig zijn, zoals ze zelf zeggen.              
“Het gaat er niet over om een bepaald                  
niveau te halen. Ieder heeft zijn eigen                     
kwaliteiten en we helpen elkaar”,                              
aldus de leden. Het sociale contact is heel 
belangrijk. Het is rustgevend en de tijd 
vliegt, als je zo bezig bent.  

De kosten van deze activiteit zijn € 2,50                 
per keer inclusief koffie of thee met een 
kuukske. Vind je het ook leuk om creatief 
bezig te zijn, meld je dan aan bij de coördi-
nator  

Tonny van Leeuwen Tel. 06-51865670.   
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Zondag 8 december: een klassiek concert in  

museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen 

Voor het tweede jaar zijn er concerten in museum Tweestromenland die goed bezocht wor-

den. Voortaan zullen de concerten plaatsvinden in de foyer waar plaats is voor 130 perso-

nen. Diverse soorten muziekstijlen zijn de revue al gepasseerd. Op zondag 8 december zal 

er dit keer een klassiek dubbelconcert plaatsvinden waarvoor ook veel belangstelling wordt 

verwacht.  

Het eerste deel van het concer t zal verzorgd worden door  het  Sweelinck Ensemble uit 

Amsterdam.  Het ensemble bestaat uit drie houtblazers uit het UvA-

Orkest J.Pzn Sweelinck. De leden van het ensemble zijn fluitist Dou-

we Ziel, klarinettist Gijs Linn en fagottist Adam Luttmer. Het UvA-

Orkest J.Pzn Sweelinck (het Sweelinckorkest) is opgericht in 1878 en 

is daarmee het oudste symfonieorkest van Amsterdam! Het orkest 

bestaat uit ongeveer zeventig enthousiaste studenten van de Universi-

teit van Amsterdam (UvA) en andere universiteiten en hogescholen in 

Nederland. Het Sweelinckorkest speelt jaarlijks in Het   Koninklijk 

Concertgebouw, maar ook op andere locaties in en om  Amsterdam. 

Sweelinck is onlosmakelijk verbonden met het culturele leven in    

Amsterdam en het is een broedplaats voor jong muzikaal talent onder 

leiding van dirigent Jurjen Hempel. Het Sweelinck ensemble zal              

muziek spelen van Vivaldi, Debussy en oa Bach. 

Het tweede deel van deze middag zal verzorgd worden door                     

Anastasia Anufrieva (traverso) en Mariano Boglioli (klavecimbel). 

Anastasia Anufrieva is in Rusland geboren. Zij 

begon haar professionele muziekopleiding bij de 

Academie van Kunsten in Vladivostok. Naast haar 

studie moderne dwarsfluit heeft ze ook een traver-

so opleiding gedaan bij Wilbert Hazelzet en Jed Wentz. Mariano 

Boglioli is een bedreven musicus met een veelzijdige educatieve achtergrond in piano, 

klavecimbel en koordirectie aan verscheidene universiteiten in Argentinië. Zij beiden                  

spelen deze middag muziek uit Dresden van de 18de eeuw. Dresden in de 18de eeuw was 

een van de belangrijks te centra in heel Europa, met bloeiende kunst en cultuur. In hun       

programma klinken werken van P.-G. Buffardin,, J.G. Graun en W.F. Bach. Tijdens dit 

concert bespelen fluitiste Anastasia Anufrieva en klavecinist Mariano Boglioli authentieke 

barokinstrumenten. Het belooft op zondag 8 december een mooie, speciale, muzikale mid-

dag te worden. Het dubbelconcert begint om 14:00 uur. De entree is zoals gebruikelijk          

€ 9,00 de entreeprijs van het museum. Museumjaarkaarten en Vrienden van het Museum 

krijgen gratis entree. Mensen die lid zijn van de seniorenvereniging krijgen op vertoon van 

hun KBO-lidmaatschapskaart € 2,50 korting. U kunt dan niet alleen genieten van een mooi 

concert. Ook kunt U tussendoor de exposities bekijken in het museum.                                                         

Toon Janssen 
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Elke vrijdag op de markt in                                  
Beneden-Leeuwen                      

Dammen en Schaken in 
Ons Huukske 

Er is een vraag gekomen of er bij ons in 

ons Huukske ook gedamd wordt. Op dit 
moment is dat niet het geval. Enkele jaren 
geleden hebben we geprobeerd deze activi-
teit op te starten. Het bleek dat er behalve 
de twee beoogde instructeurs uit eigen   
gelederen er geen belangstelling voor deze 
activiteit was. Beide instructeurs hebben    
4 weken tegen elkaar gespeeld. Daarna 
hebben we de poging om te starten met een 
dam/schaakgroep opgegeven. De borden en 
stukken zijn aanwezig; nu nog deelnemers.  
Belangstellenden kunnen zich per email 
aanmelden (gevanhees@gmail.com) 
Samen zoeken we dan naar de meest     
geschikte middag of avond.  
Gé van Hees 

mailto:gevanhees@gmail.com
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Of op een brief-

je met de      

oplossing en 

naam en adres 

in de brieven-

bus op de 

Parkstraat 30, 

Beneden-

Leeuwen.                     

Uiterste                    

inzenddatum 

12 jan.                         

Leden van het 

bestuur zijn 

uitgesloten 

van deelname. 

Per echtpaar 

slechts een 

inzending van 

de oplossing 

mogelijk. 

Onder de goe-

de oplossingen 

verloten we 2 

cadeaubonnen 

van € 7,50              

beschikbaar            

gesteld door 

Zondag & Van 

Wel groenten 

en fruit, te                 

besteden op de 

weekmarkt van 

vrijdagmorgen 

in Beneden-

Leeuwen.  

Mail de oplossing in de genummerde vakjes 1 t/m 10 
door naar senver.tdeleeuw@gmail.com onder vermel-
ding van oplossing puzzel december.                                   
Winnaars sept. 2024: Yvon Langeveld en Wim van 
Spengen. Oplossing “strandbal” 

mailto:senver.tdeleeuw@gmail.
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Openingstijden: 
di. t/m vr. 09:00 tot 17:30 uur             
zaterdag 09:00 tot 13:00 uur   

Beneden-Leeuwen 
Zandstraat 113 

6658 CM Beneden-Leeuwen 
Tel: 0487-849303 

Wielstraat 20 

6658BE Beneden-Leeuwen 

Tel: 0487-591410 

www.profileromijnders.nl 

Romijnders 

Yoga in Ons Huukske 
Nadat we enkele jaren op vrijdagmorgen 

met 2 groepen hebben gewerkt, bleek dat 
we vanaf september door het teruglopende 
aantal deelnemers nog maar één groep over 
hadden.                                                                 
Na de start in september hebben zich toch 
weer meerdere mannen/ vrouwen aange-
meld. Er blijkt weer wat meer belang-
stelling te zijn. We zijn dus van plan om 
weer met een tweede groep te gaan begin-
nen. Wil iedereen die belangstelling heeft, 
dit nogmaals aangeven en een email sturen 
(gevanhees@gmail.com) met daarin de 
voorkeurstijd. Groep 1 heeft les van      
09:00 – 10:00 uur en groep 2 van                         
10:15 – 11:15 uur  
Tussen 10:00 en ongeveer 10:15 drinken de 
deelnemers samen een kop koffie/thee. 
Hopelijk kunnen we dan vanaf de eerste of 
tweede week in januari 2025 weer met een 
tweede groep gaan werken.  
Gé van Hees 

EEN LEUK GEDICHT OVER OUDER 

WORDEN OP ONZE WEBSITE 

www.seniorenleeuwen.nl 

mailto:gevanhees@gmail.com
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Uit het leven gegrepen.. 

De ondeugende hond die te ver ging. 

Ongeveer 5 jaar geleden waren we toe aan een nieuwe 
Heidewachtel. Yara kwam in ons leven, een heidewachtel 
van ca vijf maanden.  Ze zat in een kennel ergens in Bra-
bant met nog wat andere soortgenoten. Later bleek dat ze 
totaal niet gesocialiseerd was met mensen en al helemaal 
niet met vrouwen. Bij kinderen was ze super lief, maar bij 
mij durfde ze niet in de buurt te komen. Met veel geduld 
is dat wel goed gekomen en we hadden er een prima huis-
hond aan. Ze was wel verzot op de was in de wasmand en  
speciaal de “schone onderbroeken” van het vrouwtje! 

Hondenspeeltjes deden haar niet zoveel. Het was een jachthond, dus alle pluche beestjes 
waren in een mum van tijd aan flarden. We konden toen al merken dat haar jachtinstinct 
goed ontwikkeld was. 

Op jacht naar alles 

Tijdens de wandelingen door het Leeuwense veld heeft 
ze menige mol gevangen. Ze mocht met het baasje mee 
jagen en was behoorlijk fanatiek. Echter dat jagen 
bleef niet bij het veld. Als in de tuin de jonge kool-
meesjes uitvlogen, waren ze niet veilig. Mevrouw kon 
zo hoog springen dat ze de jonge vogels uit de lucht te 
pakken had. Maar het ergste komt nog: onze ganzen en 
eenden -de hobby van de heer des huizes- waren ook 
niet veilig meer. Op een mooie zomermiddag -we         

waren in de tuin aan het werk- had Yara een grote Hawaigans te pakken en beet hem 
dood. Ze liep er parmantig mee rond en liet hem los. De partner gans was het volgende 
slachtoffer. De baas probeerde nog achter hem aan te hollen, maar hij struikelde en kon 
nog net de staart van de hond grijpen. Te laat…… Dat werd teveel. We besloten dat Yara 
uit huis geplaatst moest worden. Er werd een advertentie gezet en er kwamen veel            
reacties. Een aardige mevrouw uit Deventer zagen wij wel zitten.  

Ze had al een zelfde hond en zocht een maatje. Ze was  
alleen en woonde aan de rand van het park. De kennisma-
king verliep heel goed met haar hond en met haar klein-
kind van 1 jaar oud. Hoe verdrietig ook Yara verhuisde 
naar Deventer. Veelvuldig appcontact met het nieuwe 
baasje volgde. Het wennen bij haar ging vanzelf.                                
De twee honden konden het goed met elkaar vinden.             
Yara heeft haar leven gebeterd, want Marion het nieuwe 
baasje haalde zelfs een diploma gehoorzaamheid met haar. 
En ze gaat wekelijks mee naar haar werk op de zorgboer-
derij. Dus eind goed al goed.. Wij missen haar nog steeds, 
maar weten dat ze goed terecht gekomen is. 

Marian van Leeuwen 
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Hoe gaat het met …   Gerrit Sepers 

Als u deze foto ziet, komt u meteen bij de kern van dit ver-
haal. Dat kleine manneke naast zijn vader is Gerrit, trots op 
een grote zalm die zijn vader   gevangen had. Gerrit is geboren 
als visserszoon in 1946 in Heerewaarden, waar toen de visserij 
hoogtij vierde. Hij groeide op als enige zoon met 2 zussen in 
een warm gezin. Toen  de visserij terugliep, hebben zijn ou-
ders een café gekocht dat in de gemeenschap een grote plaats 
innam. Veel dorpsgenoten kwamen daar voor vertier en het 
borreltje natuurlijk. En de kleine Gerrit was er al vroeg bij om 
wat “horeca” ervaring op te doen.  

Gerrit was een slim en druk manneke 

Als nakomertje in het gezin liet hij zich gelden. Alles wat zijn 
vader deed vond hij ook wel interessant. En hij was nergens 
bang voor. Hij was een schavuitje eerste klas. Op de lagere 
school kon hij goed mee. Hij mocht ondanks zijn dyslexie, dat 

toen nog helemaal niet herkend werd, naar de Ulo in 
Zaltbommel. Na de schoolperiode ging Gerrit bij 
zijn vader werken, in het cafe,  de touwhandel en het 
botenverhuur. In die tijd heeft hij het Horeca en  
Slijterij diploma behaald. “Dat was nog best een 
moeilijk diploma” vertelt Gerrit. “ Ik was nog maar 
16-17 jaar toen ik alleen met de trein via Parijs naar 
Bordeaux in Frankrijk ging om druiven te pukken. 
Via een wijnleverancier kreeg ik het adres van  een 
groot kasteel met een druivengaard.  Ik wilde toch 
wat meer weten van de wijnen  en de herkomst.  

Mijn moeder had mij een grote zak Betuwse appels 
meegegeven als cadeautje voor de kasteelheer”. In 
de begin jaren 60 was dat een hele onderneming.  

 

Twaalf ambachten geen dertien ongelukken 

Dit is een uitspraak van Gerrit, want hij was zo veelzijdig 
dat als zijn interesse gewekt was voor een beroep, hij er 
maar meteen werk van maakte. Nadat hij kort met zijn va-
der had samengewerkt begon hij al snel voor zichzelf. “Ik 
ben  op een accountantskantoor gaan werken in Druten, 
waar ik inmiddels de juiste papieren voor had. En één jaar 
op een sucade fabriek aan de Spoorstraat in Tiel. Je weet 
wel, dat spul  dat op de peperkoek zit.” aldus Gerrit.  Ook 
heeft hij nog 5 jaar in het onroerend goed gezeten. Meteen 
daarna kwam er een  restaurant in Buren op zijn pad.  Een 
goed lopende zaak met personeel, waar lange dagen ge-
maakt moesten worden.  In die periode werkte hij ook nog 
in een plavuizenfabriek te Boven Leeuwen. “Inmiddels had 
ik een gezin met 2 opgroeiende kinderen. Om dat te combi-
neren viel niet mee. Het was een drukke tijd” zegt Gerrit.  
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Het restaurant werd weer van de hand gedaan en Gerrit kon gaan werken in een gespeciali-
seerde sportzaak in Nijmegen; Spacsport, daar deed hij de administratie en de inkoop van 
de speciale bergwandelschoenen. In de 4-daagse stad Nijmegen liep die zaak goed. Uitein-
delijk was dit de baan die mij het beste paste en heb ik er 25 jaar gewerkt. Eerst als mede-
werker en later als eigenaar met een compagnon. De reden dat het werk mij zo aansprak 
was dat het combineerde met mijn hobby het bergbeklimmen. Want behalve dat ik een 
schipper was en een visserszoon zijn de bergen mijn tweede liefde” zegt Gerrit. “Samen 
met mijn maat en een gids heb ik eens de MontBlanc beklommen. Dat uitzicht boven op 
een berg is fenomenaal” zegt Gerrit. Oostenrijk en de bergen hebben mij altijd getrokken” 

Het wonen op een tjalk 

Na zijn vertrek uit Heerewaarden en 5 jaar in Dreumel gewoond te hebben ging Gerrit op 
een tjalk wonen. Die lag in de Strang te Beneden Leeuwen. Deze tjalk was zo ingericht dat 
je er op kon wonen. “Ik was alleen en met dit schip voer ik door heel Nederland. Ik had de 
tijd en het schippersbloed had nog de overhand. In 1989 had ik weer een relatie  en kon ik 
een nieuw te bouwen woning kopen in Beneden Leeuwen”. De boot bleef liggen voor de 
hobby, hij kwam met zijn gezin weer aan de wal.  

20 jaar plezier op de motorboot 

Na 25 jaar kregen wij de kans om onze zaak in Nijmegen te verkopen. “ Een goede koper 
krijg je maar een keer” zegt Gerrit. Hij was pas 58 jaar en kreeg de tijd om weer volop zijn 
grote liefde het varen op te pakken. Gerrit kwam op het idee om een motorboot te laten 

bouwen op de werf in Werkendam. 
Naar geheel eigen ontwerp, 9.5 m. lang 
en 3.40 m. breed met een open kuip. 
“Eigenlijk heb ik de boot om de koel-
kasten laten bouwen,” zegt Gerrit. “ 
Want ik vond het belangrijk dat er vol-
doende eten en lekkere drankjes mee 
aan boord konden”. De boot kreeg de 
naam MOOR. “Hoe dat zo?” vroeg ik 
hem.  

“MOOR” was de naam van de schok-
ker waarmee mijn opa in de jaren voor 
de oorlog op de Waal voer om te vissen 
op  paling en zalm.” Zijn boot werd 

feestelijk te water gelaten in Maasbommel in het bijzijn van zijn inmiddels 3 zoons, die 
eveneens het botenvirus te pakken hebben. Samen met zijn zoons heeft hij heel wat tochten 
gemaakt. De tocht  over de Waddenzee was een van de mooiste.  Zelf heeft hij eens een 
cruise gemaakt met de “ Amsterdam” van Holland Amerika Lijn. In 4 maanden tijds de 
hele wereld rond van Florida naar Zuid Amerika de Antarctica -Afrika en Indische oceaan 
enz.. “Tijdens die cruise ontmoette ik Martin Schröder de oprichter van vliegtuigmaat-
schappij Martinair, dat zijn prachtige herinneringen” zegt Gerrit. “Mijn vaartocht met de 
“Moor” over de Moezel heeft ook veel indruk gemaakt” aldus Gerrit.  

Vrijwilliger Oudere adviseur 

Maar aan alles komt een eind, door wat fysieke ongemakken moet Gerrit na 20 jaar af-
scheid nemen van zijn boot. “Een oogziekte  is de oorzaak dat het niet meer veilig is om te 
varen en te autorijden. Dan moet je accepteren dat je dingen los moet laten.“ aldus Gerrit.  
Hij gaat echter niet bij de pakken neer zitten en ziet nog voldoende kansen om al zijn erva-
ringen en kennis op een goede manier in te zetten.  
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Biologisch Melkveebedrijf en                     
Zorgboerderij 

(Gespecialiseerde) dagbesteding voor 
ouderen  

Biologische warme maaltijden 

Zorg en begeleiding op maat 

Mantelzorg ondersteuning 

 

Weekend    

dagopvang                                                                                                     

 

Mosterdwal 10                                                                         

6658 KT Beneden Leeuwen                        

0487-591416 

www.henricushoeve.com                             
info@henricushoeve.com 

Een mooie uitspraak; “Als ieder mens     
iemand helpt op deze wereld, dan wordt 
iedereen geholpen”  “ Ik heb veel diploma’s 
gehaald die nu van pas komen, waaronder 
een cursus Spreekvaardigheid, maar de               
cursus luisteren is mislukt” lacht hij.  

Bij de Actieve 50 plussers vereniging voelt 
hij zich “als een 
vis in het water.” 
Hij is een van de 
ouderenadviseurs 
en helpt mee met 
belastingpapieren 
invullen. Tevens 
neemt hij namens 
onze vereniging 
deel aan het 
Kringberaad met 
de ouderenvereni-
gingen uit onze 
gemeente.                    

Zijn digitale kennis houd hij “up-to-date” 
door af en toe binnen te stappen in het            
Internetcafé in Ons Huukske. Het optimisme 
straalt nog van hem af. Zelf zegt hij: “Ik heb 
een turbulent leven gehad. Als ze vroeger 
tegen mij zeiden dat ik iets kon, dan deed ik 
het al. Ik ging uitdagingen niet uit de weg. 
Je kunt beter één nacht ergens over slapen 
dan er nachten van  wakker liggen”.              
Het is belangrijk om zo lang mogelijk bezig 
te blijven en je sociale contacten te onder-
houden. 

Heerewaarden en het visserij verleden             
hebben altijd een grote invloed gehad op 
zijn leven. Hij is er trots op dat hij de zoon 
is van een visserman. Zijn 3 zoons hebben 
datzelfde gevoel voor het water en zijn ook 
veelzijdig. Hij heeft 4 kleinkinderen en nog 
een kleinkind op komst. Dat houd je wel 
jong, aldus Gerrit. Als je ondanks wat              
ouderdomsgebreken je activiteiten nog zo 
voort kunt zetten, dan ben je goed bezig.  

Bedankt Gerrit voor het inspirerende  
gesprek. 
 
Marian van Leeuwen 

Gerrit Sepers 
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Herkent U dit nog? 

Oude ansichtkaarten van Beneden Leeuwen. 

Het kruispunt van de Zandstraat met de  Beatrixstraat en Dijk-
straat werd vroeger de Kruisstraat genoemd. We zien links op 
de foto het oude huisje van schilder v.d. Ven en rechts het 
huis en schuur van Fientje de Kuster ( nu modezaak), café       
  Jurriens en op de achtergrond het toenmalige 
      gemeentehuis.  

Op deze ansichtkaart is het einde van het Zijveld naar de Zandstraat te 
zien. Links op de voorgrond staat het huis van Es de Kok (nu schilders-
winkel van Gelder). Daarachter de boerderij van Sengers. Rechts het sta-
tige huis van de familie de Kok ( nu is het de parkeerplaats van de Lidl.)  
Daarachter staat de schuur van Hanneke van het Huukske. 
(Tegenwoordig is het gedeeltelijk parkeerplaats met daarnaast de winkel 
van Gall en Gall) Op de kruising staat de                                                                   
Wilhelminaboom, die ter ere van de kroning van                                                              
koningin Wilhelmina in 1898 was geplant. 

Bijdrage Geert Herregraven 
De foto’s zijn afkomstig van Heemkundevereniging Leeuwen. 
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Kerstverhaal 

Het was afschuwelijk koud, het sneeuwde en het begon donker te worden. Het was ook 
de laatste avond van het jaar, oudejaarsavond. In die kou en in dat donker liep er op straat 
een arm, klein meisje, zonder muts en op blote voeten. Ze had wel pantoffels aangehad 
toen ze van huis ging, maar dat hielp niet veel: het waren heel grote pantoffels. Haar 
moeder had ze het laatst gedragen, zo groot waren ze, en het meisje had ze bij het over-
steken verloren, toen er twee rijtuigen vreselijk hard voorbijvlogen. De ene pantoffel was 
niet te vinden en met de andere ging een jongen er vandoor: hij zei dat hij hem als wieg 
kon gebruiken als hij later kinderen kreeg. Daar liep dat meisje dus op haar blote voetjes, 
die rood en blauw zagen van de kou. In een oud schort had ze een heleboel zwavelstokjes 
en één bosje hield ze in haar hand. Niemand had nog iets van haar gekocht, de hele dag 
niet. Niemand had haar ook maar een stuivertje gegeven. Hongerig en koud liep ze daar 
en ze zag er zo zielig uit, dat arme stakkerdje! De sneeuwvlokken vielen in haar lange, 
blonde haar, dat zo mooi in haar nek krulde, maar aan dat soort dingen dacht ze echt niet. 
Uit alle ramen scheen licht naar buiten en het rook overal zo lekker naar gebraden gans; 
het was immers oudejaarsavond en daar dacht ze wel aan. 

 
In een hoekje tussen twee huizen, 
waarvan het ene een beetje voor-
uitstak, ging ze in elkaar gedoken 
zitten. Haar beentjes trok ze onder 
zich op, maar ze kreeg het nog 
kouder en naar huis durfde ze 
niet, want ze had geen zwavel-
stokjes verkocht en ook geen stui-
vertje gekregen. Haar vader zou 
haar slaan en thuis was het trou-
wens ook koud. Ze woonden vlak 
onder het dak en daar blies de 
wind doorheen, ook al waren de 
ergste kieren met stro en oude 
lappen dichtgestopt. Ze had bijna 
geen gevoel meer in haar handjes 
van de kou. O, wat zou een zwa-
velstokje lekker warm zijn! Zou 
ze er eentje uit het bosje durven 
trekken en het tegen de muur af-
strijken om haar handen te war-
men? Ze trok er een uit. "Ritsss..." 
Wat vlamde dat, wat brandde dat! 
Het gaf een warm, helder vlam-
metje, net een kaarsje, toen ze 
haar handen eromheen hield. Een 
wonderlijk licht gaf het. Het meis-
je dacht dat ze voor een grote, 

ijzeren kachel zat met glimmende koperen ballen en een koperen trommel. Het vuur 
brandde zo heerlijk, het was zo lekker warm. Maar wat was dat? Het meisje strekte haar 
voetjes al uit om die ook te warmen - toen ging de vlam uit, de kachel verdween - en zij 
zat met een stompje van het afgebrande zwavelstokje in haar hand. 
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Ze stak er nog een aan. Het brandde, het gaf licht en waar het schijnsel op de muur viel, 
werd die doorzichtig, net als een sluier. Ze keek zo de kamer in, waar de tafel gedekt was 
met een spierwit tafelkleed, met het fijnste porselein. De gebraden gans, gevuld met prui-
men en appeltjes, stond heerlijk te dampen. En wat het aller heerlijkst was, de gans 
sprong van de schaal en waggelde met een vork en mes in zijn rug over de grond. Hij 
kwam recht op het arme meisje af; toen ging het zwavelstokje uit en was alleen de dichte, 
koude muur er nog. 

 
Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder de mooiste kerstboom, nog groter en nog rijker 
versierd dan de boom die ze door de glazen deur bij de rijke koopman had gezien, vorig 
jaar met Kerstmis. Er brandden wel duizend kaarsjes aan de groene takken, en gekleurde 
prentjes, zoals je die in etalages ziet, keken haar aan. Het meisje strekte haar beide handen 
uit. Toen ging het zwavelstokje uit, de vele kerstkaarsjes gingen de lucht in en verander-
den in sterren, zag ze. Eentje viel er en liet een lange streep van vuur achter aan de hemel. 
"Nu gaat er iemand dood," zei het meisje. Want haar oude grootmoeder, de enige die lief 
voor haar was geweest, maar die nu dood was, had gezegd: "Als er een ster valt, gaat er 
een zieltje naar God." 

 
Ze streek weer een zwavelstokje af tegen de muur, het gaf licht en in het schijnsel stond 
haar oma, heel duidelijk, heel stralend, heel vriendelijk en lief. "Oma!" riep het meisje. 
"O, neem me mee! Ik weet dat 
je weg bent, als het zwavelstok-
je uitgaat. Weg, net als de war-
me kachel, de gebraden gans en 
die prachtige, grote kerst-
boom." Haastig streek ze de 
rest van de zwavelstokjes uit 
het bosje af, want ze wilde oma 
vasthouden. De zwavelstokjes 
gaven zoveel licht dat het klaar-
lichte dag leek. Oma had er nog 
nooit zo mooi en zo groot uit-
gezien. Ze nam het kleine meis-
je op haar arm en ze vlogen, 
stralend en blij, heel, heel hoog. 
Er was geen kou, geen honger, 
geen angst - ze waren bij God. 
Maar in het hoekje bij het huis 
zat in de koude wintermorgen 
het kleine meisje met de rode 
wangen, met een glimlach om 
haar mond - dood, doodgevro-
ren op de laatste avond van het 
oude jaar. 

 
Het werd nieuwjaarsochtend en 
de kleine dode zat daar met haar zwavelstokjes, waarvan een bosje bijna was opgebrand. 
Ze heeft zich willen warmen, zeiden ze. Niemand wist wat voor moois ze had gezien, hoe 
stralend ze met oma de vreugde van het nieuwe jaar was ingegaan. 
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Pub quiz 2.0  ‘Kersttijd’ 

We moeten dit jaar helaas de Dickens dag in Druten missen. We kunnen natuurlijk altijd 

nog naar een Kerstmarkt gaan zoals de kerstmarkten in Keulen (zie foto), waar uw voorzit-

ter regelmatig naar toe is geweest. Maar voor degenen die niet naar de Kerstmarkt gaan op 

vrijdag 13e december is er geluk: dan is de Pub quiz nieuwe stijl in Ons Huukske. De aan-

vang is om 19:30. De zaal gaat open om 19:00 uur. Toegang voor leden is € 2,50.                           

Niet leden zijn ook welkom en betalen slecht € 1 meer dan leden. Een eerste kopje koffie/

thee en een ‘kuukske’ is inbegrepen in de toegangsprijs. Wat betekent ‘nieuwe stijl’?                    

Welnu, de quizmaster werd regelmatig gevraagd over welk jaar de Pubquiz zou gaan.             

Ook werden sommige vragen als te moeilijk ervaren. In de nieuwe stijl (2.0) wordt een tipje 

van de sluier opgelicht, zodat u zich kunt voorbereiden. Tenminste degenen die dat willen. 

Natuurlijk komen er weer historische beelden en oude en nieuwere toppop/tophits                           

muziekvragen en zijn er weer foto’s om te raden. Maar het gaat niet meer over één bepaald 

jaar. Het gaat rond één thema. Dit maal is het thema de Kersttijd. Daar zullen de vragen dus 

een verband mee hebben. U kunt zich dus voorbereiden. De vragen zullen niet te moeilijk 

worden. Ze worden vooraf op enkele personen, niet zijnde deelnemers, getest. Het belooft 

dus spannender te worden.  

De quizmaster bereidt daarom al 

shoot-out vragen voor. De prijzen 

(1e en poedel) zullen ook aange-

past zijn aan het thema.                              

Kortom: quizzers komt allen                  

vrijdagavond 13e december.  
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Uitbreiding hulp voor 50-plussers 

50-plussers die gebeld hebben met Vraagwijzer en langer dan 6 weken moeten wachten 

(hetgeen van de wet niet mag! Vraagwijzer moet binnen 6 weken het onderzoek hebben 

afgerond en een Persoonlijk Ondersteunings Plan gereed hebben) kunnen gratis en onaf-

hankelijk hulp krijgen van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) en de WMO-

cliëntondersteuner. Dit groepje vrijwilligers is onlangs uitgebreid met een nieuw lid: 

Beatrijs Aerts heeft haar VOA certificaat behaald bij de KBO. Ook voor een luisterend 

oor kunt u bij hen terecht.   

Vindt u Vraagwijzer Traagwijzer? Neem dan contact op met de gratis hulp via 
hulp@50pluswmw.nl of telefoonnummer 06 3068 9138.  U wordt dan zo snel mogelijk 
teruggebeld en geholpen. 
De vrijwilligers zijn dinsdag 12 november jongstleden gezamenlijk weer op herhalings-

cursus geweest bij de KBO in Wanrooy en zijn daarom weer met de laatste kennis van 

zaken up-to-date gebracht. Zo te zien was het ook nog gezellig geweest. 

v.l.n.r. Jan, Beatrijs, Ellie Marijke, Gerrit 

Nieuwjaarsreceptie 
We willen elkaar natuurlijk allemaal het beste wensen voor het nieuwe jaar 2025. 
Vorig jaar deden we dat gezamenlijk op een nieuwjaarsreceptie ter ere van ons 700e lid. 
Wat was het druk en gezellig! The Lads zorgden voor de sfeer en het leek wel één grote 
gezellige Ierse kroeg. 
Komend jaar 4 januari gaan we dat weer doen! 

Want geloof 
het of geloof 
het niet: we 
hebben ons 
800E lid. 
Dus reden 
voor een 
feestje en 
The Lads 
komen 
weer!! 
Dus noteert u 

alvast in de agenda zaterdag 4 januari Nieuwjaarsreceptie met glaasje bubbels en een 
borrelhapje, aanvang 16:00 uur in Ons Huukske. 

mailto:hulp@50pluswmw.nl
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Bestuur 

Jan Baartmans   06-20166420     voorzitter 

Gé van Hees    06-28878713    secretaris / plv. voorzitter 

Theo de Leeuw   06-46445622     ledenadministratie / penningmeester 

Willie Zondervan    06-23798092    bestuurslid 

Lieda Dekker      06-13735965    bestuurslid 

André Velders   06-21511830    bestuurslid 

Vrijwillige Belastingconsulenten 

Atie Verheijden   0487-592372 

Ellie Baartmans   06-22328490 

Gerrit Seepers    06-51600425 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Ellie Baartmans   06-22328490           

Gerrit Seepers    06-51600425 

Beatrijs Aerts     06-51996192 
.  
Administratiehulp: 

Gerrit Seepers    06-51600425 

Wmo Cliëntondersteuning: 

Jan Baartmans   06-20166420  

Website: 

Ben Schonenberg   06-10618797 

Facebook: 

Marian van Leeuwen  06-29319914 

Redactie: Ons Buukske  

Jan Baartmans    06-20166420                                               
Marian van Leeuwen  06-29319914                             
Ben Schonenberg   06-10618797                              
Toon Janssen    06-24466689  

Redactie: Nieuwsbrief  

Jan Baartmans    06-20166420                                               
Toon Janssen    06-24466689  

Klussendienst: 

Jan Baartmans   06-20166420  

Internetcafé: 

Jan Baartmans   06-20166420  

Postadres 

Zonnebloemstraat 3   

6658XK                                          

Beneden-Leeuwen       

 ingang Seringenstraat.                                        

RaboBank IBAN rek.nr.  

NL95RABO 0105812153 

Lidmaatschap € 25,00 p/jr. 

Aanmelden of wijzigen 

lidmaatschap                             

bij Theo de Leeuw           

tel: 06- 46445622 of               
senver.tdeleeuw@gmail.com  

WEBSITE 
www.seniorenleeuwen.nl 
 

FACEBOOK 
Facebook.com/
seniorenleeuwen 

mailto:senver.tdeleeuw@gmail.com
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